
Skûtsje Silen Langwar op 11 en 12 april 2026 

 

Wat hebben we weer genoten van de afgelopen beide dagen. In de aanloop naar het evenement 

kreeg ik van twee deelnemers een afmelding omdat ze vanwege de voorspelde krachtige wind 

het niet verantwoord vonden om met de nieuwe onervaren bemanningsleden mee te doen. 

 

Dus op vrijdag zelf ook maar eens in het weer gekeken (op de diverse wind app’s op mijn mobiel) 

en inderdaad, zaterdag werd er na de middag stevige wind met pittige windvlagen voorspeld. 

Op zaterdagmorgen, toen we om 09:30 met de eerste wedstrijd begonnen was de wind nog wel 

OK maar na een klein uur varen begon de wind en de vlagen al wat toe te nemen. Voldoende 

reden om te gaan finishen na ca 50 minuten zeilen. 

Bij het hijsen van de oranje vlag bij de eerste twee wedstrijden hadden we afgesproken te gaan 

“nokken” (is de ga3el laten zakken) om daarmee een laatste groet te brengen in verband met 

het overlijden van Romano Straatman en het zoontje van Bouke van der Vaart. 

De tweede wedstrijd, die om 11:00 uur begon werd een uitdagende wedstrijd, de bemanningen 

hadden houden en keren om de Skûtsjes overeind te houden. Na een half uur met spanning te 

hebben gezeten of iedereen overeind zou blijven was het wel genoeg, De Top en Twel was op weg 

naar de finish maar sloeg om. Sieb Bandstra en ook onze beide alu’s en de brandweer alu waren 

snel ter plaatse om de bemanning van het Skûtsje uit het water te vissen. De eerste poging van 

Sieb met de Hylke Matsje om het Skûtsje overeind te trekken mislukte (naar later bleek een 

brandstof probleem bij één van de beide motoren) 

De tweede poging met de Willem Lodewijk en de kraan die op het schip zat lukte wel. 

Later hoorden we dat dit de 80e keer was dat Sieb een Skûtsje overeind had gezet. 

Nihil schade aan de Top en Twel, dus zondag konden ze gewoon weer meedoen aan de race. 

Zaterdag, tussen de middag, mocht ik de beslissing nemen of we wel of niet de 3e en  4e 

wedstrijd zouden gaan zeilen. Als de 3e wedstrijd nog wel zou lukken maar de 4e wedstrijd niet, 

dan is dat niet slim, om de indeling in gold- en silverfleet te maken moeten alle zeilers evenveel 

wedstrijden hebben gezeild. In het ergste geval moet ik dan dus de 3e wedstrijd buiten 

beschouwing laten, hetgeen natuurlijk voor die groep zeer teleurstellend zou zijn. 

Met 1 omgeslagen Skûtsje in de morgen is de kans dat er vanmiddag meer Skûtsjes omgaan als 

de wind en de vlagen alleen nog maar toenemen best wel redelijk. Dus niet slim en verantwoord 

om vanmiddag te gaan zeilen. Ik vertrek richting de kippenbrug om OW boven A te hijsen 

(vandaag geen wedstrijden meer) 

Zondagmorgen, een mooie wind en zon in het vooruitzicht. De wind is toch wat meer als dat de 

voorspellingen aangaven maar in elk geval niet zo krachtig als zaterdag. Hier een daar tijdens de 

dag toch wel een aantal Skûtsjes die bijna om leken te gaan. Gelukkig gaat alles net goed. 

De wedstrijd van 10:00 uur begint met een individuele terugroep, jammer dat het Skûtsje niet zijn 

fout hersteld. Na ruim een uur zeilen finishen we de silverfleet. Tussen de middag eten in “Het 

Wapen van Langweer”, aardappels, sla, appelmoes en een gehaktbal staan er op het menu. 

Om 13:30 uur gaan we verder met de goldfleet met eerste een algemene terugroep onder de P 

vlag en aansluitend nog een algemene terugroep onder de U vlag en uiteindelijk met 3x is 

scheepsrecht lukt het de Skûtsjes om 13:51 uur weg te krijgen. De Grutte Pier met Tim 

Roosgerius haalt de startlijn niet en moet tussen de rechter startlijnboei en de Tjerk door zeilen 

en opnieuw starten achter het hele veld aan. Na een prachtige inhaalrace en een fantastische 

slag bij de gate naar bakboord lukt het Tim om als 3e te finishen. De Eeltje Baars met Klaas 

Kuperus eindigt als eerste, hij heeft alle 9 rondjes zijn voorsprong niet meer in gevaar zien 

komen. 



Na deze prachtige strijd vertrekken we richting de haven en ruimen alle wedstrijdspullen op. 

De twee protesten die we hadden verwacht werden niet ingediend en dus kunnen we dan de 

balans opmaken. De prijsuitreiking om 17:00 uur is weer prachtig, Sieb maakt er weer een heel 

spektakel van. 

Met dank aan alle vrijwilligers, de brandweer, de fotografen, de mensen van Het Wapen en 

iedereen die ik nog vergeten ben kijk ik weer terug op een prachtig weekend. 

Jan Spijkerman vanaf de Tjerk. 

 


